
Donderdag 23 oktober	
13:30 - 15:30 Creatieve workshop (Annahuis, Haagweg 3 Breda)
Onder begeleiding laten wij de kracht van creativiteit spreken om het 
thema hoop uit te drukken. Zo geven wij gestalte aan het licht dat ons 
vanuit Christus wordt geschonken.
Contact: Henk Teunissen (info@annahuis.nl )

Vrijdag 24 oktober
In het kader van de Week van Hoop is er op vrijdagavond 24 oktober om 
19.30 uur in de Michaelkerk, Hooghout 67 te Breda een lezing over 
rouwverwerking door Manu Keirse.

In zijn jeugd kwam Manu Keirse als misdienaar in een klein dorp bij vele 
stervenden thuis. Hij raakte gefascineerd door de moeite die mensen 
hebben om, om te gaan met de verdrietige momenten die tot het leven 
behoren. Hij heeft in de afgelopen jaren verschillende boeken geschreven 
over rouw en geeft nog altijd inspirerende lezingen.

“Verdriet is als een vingerafdruk: voor iedereen herkenbaar en toch zijn er 
geen twee vingerafdrukken hetzelfde. De lijnen lopen telkens weer anders 
en vormen een uniek patroon. Zo is het ook met verdriet. Men gaat voorbij 
aan het individuele van elk verdriet, als men geen rekening houdt met de 
hoogstpersoonlijke behoefte waarmee men geconfronteerd wordt bij elk 
type verlies.” (Manu Keirse)
Van harte welkom bij deze interessante lezing.
Contact: Hanneke Oomen (hannekeoomen01@gmail.com)

Zaterdag 25 oktober
11:00 - 15:00	 Actiedag in de binnenstad.
Op de actiedag gaan we met vrijwilligers, twee aan twee, de binnenstad 
van Breda in om het christelijk geloof onder de aandacht van de mensen te 
brengen. Vrijwilligers trekken de stad in om de boodschap van hoop levend 
te maken. Ze werken vanuit de kathedraal in de St. Jansstraat. Daar komen 
de vrijwilligers samen en wordt de koffie gezet. Zij gaan daarna in de stad 
koffie aanbieden en een kaarsje met een flyer. In de kathedraal kunnen 
mensen hun kaarsje branden en een intentie schrijven, er zijn priesters 
aanwezig voor pastorale gesprekken
Contact: Franka Veelenturf (franka.veelenturf@outlook.com)

Zaterdag 25 oktober
15:00 Afsluitende viering in de kathedraal voor heel Breda met daarna 
gezellig samen zijn.	
De Week van Hoop wordt feestelijk afgesloten met een gezamenlijke 
eucharistieviering voor heel Breda. Na afloop is er gelegenheid tot 
ontmoeting met een drankje en een hapje.

De Week van Hoop wordt georganiseerd door 
de parochies uit de zone Breda: Breda Centrum, 
H. Augustinus, H. Maria Magdalena en H. Familie.

In deze folder staan alle activiteiten en vieringen van 
de Week van Hoop verzameld. Meld je aan en verbind 
je met God en met elkaar.

De Week van Hoop is er voor alle parochianen en 
kerkgangers van de vier parochies. Jong en oud, 
iedereen kan meedoen. Door samen op pad te gaan 
en iets concreets te doen voor een ander, doe je zelf 
een ervaring van hoop op.



Dinsdag 21 oktober
13:30 - 15:50 Werken in de Annahuistuin
In de geest van rentmeesterschap dragen wij zorg voor Gods schepping. 
Door samen te werken in de tuin geven wij gestalte aan hoop en nieuw 
leven.
Contact: Henk Teunissen (info@annahuis.nl )

Dinsdag 21 oktober
18:00 Een internationale eetavond “Grenzeloos samen eten”
Een avond van ontmoeting en verbondenheid in het Mondiaal Centrum, 
Roland Holststraat 71, waarin wij samen genieten van gerechten uit diverse 
landen. Het is de bedoeling dat mensen uit Breda, en in het bijzonder uit de 
omgeving van de Parochie Heilige Familie, deelnemen. Wij vragen enkele 
mensen om een gerecht te bereiden, zodat wij samen kunnen proeven van 
de rijkdom aan smaken uit verschillende culturen. 
Wij hopen bovendien, dat ook mensen van andere religieuze achtergronden 
aansluiten, juist omdat deze avond plaatsvindt in een neutrale en gastvrije 
omgeving. Zo vieren wij de eenheid in verscheidenheid, als teken van hoop 
in onze tijd.
Contact: Carla Davis (carladd62@gmail.com)

Woensdag 22 oktober
10:30 - 15:30 Helpen bij de kookactiviteit in de keuken van het Annahuis 
voor de warme maaltijd.
In navolging van Christus, die brood deelde met de mensen, bereiden wij 
samen een maaltijd voor de gemeenschap. Zo maken wij de hoop concreet 
en zichtbaar.
Contact: Henk Teunissen (info@annahuis.nl )

Woensdag 22 oktober
Vanaf 12.00 uur een Caritaslunch in de Markuskerk, Hooghout 96. Iedereen 
is welkom, ongeacht kerkelijke achtergrond. Tijdens de lunch vertelt 
mevrouw Eliza Oudshoorn (Caritasmedewerker Bisdom Breda) over het 
Jubeljaar dat door paus Franciscus is uitgeroepen. 
Aanmelden kan via het secretariaat van uw parochiekern of per mail bij de 
teamassistent@augustinusparochiebreda.nl.

Woensdag 22 oktober
19:00	 Avond van barmhartigheid met uitstelling van het Allerheiligste en 
biechtmogelijkheid in de Antonius kathedraal. 
Dit is een gebedsavond met Aanbidding van het Allerheiligste. 
Er is gelegenheid tot het ontvangen van het Sacrament van Boete en 
Verzoening. We bidden voor de Week van Hoop. Voor de mensen die hulp 
nodig hebben en voor de deelnemers.

Week van Hoop
Tijdens de Week van Hoop komen gebed en concrete diaconale acties samen. 
Naar het voorbeeld van Jezus steken we onze handen uit de mouwen. 
Geïnspireerd door Zijn liefde openen we ons hart voor een ander. Schrijf je in 
voor een diaconale actie bij jou in de buurt. Luister naar inspirerende 
verhalen van medeparochianen. Op drie momenten vieren we samen: een 
openingsmis op zondag 19 oktober in iedere parochie, een Avond van 
Barmhartigheid op woensdag 22 oktober in de kathedraal en een slotviering 
op zaterdag 25 oktober in de Begijnhofkerk. In de laatste viering delen we 
met elkaar wat de Week van Hoop met ons gedaan heeft.

Kom in actie
Rode draad in de Week van Hoop zijn de concrete diaconale acties. In iedere 
parochie hebben de Caritassen en parochianen kleine acties opgezet, waar 
jij je voor kunt inschrijven. Zoekt iets uit wat bij jouw talenten past en doe 
mee!
Aanmelden
Bij veel acties staat een contactpersoon vermeld, bij wie je je kunt 
aanmelden. Na aanmelding ontvang je van de organisator bevestiging en 
eventueel extra informatie.
Als je meedoet aan een actie, ben je ook van harte welkom bij de afsluitende 
viering op zaterdag 25 oktober in de kathedraal. Daar kun je je ervaringen 
uitwisselen.

Schrijf mee aan het Gebed van Hoop
Tijdens de Week van Hoop willen we iedere actie beginnen met een 
gezamenlijk gebed. Zo verbinden we ons met God en met elkaar. Door de 
hele week hetzelfde gebed te laten klinken, dragen we elkaar en de concrete 
acties. Iedereen die zelf aan huis gebonden is, kan het gebed vanuit huis 
meebidden. 
Stuur een eigen gebedsregel in voor 16 oktober naar richardsvd@gmail.com 
of via de kaartjes in de kerken.

HET PROGRAMMA
Zondag 19 oktober Startvieringen Week van Hoop 
In de parochies van Breda wordt de Week van Hoop geopend met een 
plechtige viering. Samen bidden wij om Gods zegen over deze week, opdat 
wij vervuld worden van geloof, hoop en liefde.

Maandag 20 oktober
13:30 - 15:50 Anna Praatgroep/dialoog over het thema HOOP
In verbondenheid komen vrijwilligers en bezoekers samen om met elkaar in 
gesprek te gaan over het thema hoop. Een gelegenheid om te luisteren naar 
elkaars getuigenissen en inspiratie te ontvangen.
Contact: Henk Teunissen (info@annahuis.nl )




